
Gezin in de Saronkerk. 
 

Deze periode gaat het in de zondagen (catechismus preken) over het gebed. Daar 
willen we nu over nadenken. 
Weet jij wat engelen in de hemel doen? Ze doen altijd precies wat de Heere van 
hen vraagt! Daarmee loven en eren ze Hem! Doe jij ook de wil van de Heere? 
 
Binnenkomer 
- Hoe weten we wat iemand wil?  
- Hoe weten we wat de Heere wil? 
- Kun jij de wil van de Heere samenvatten? (God liefhebben boven alles en onze 
naasten als onszelf)  
 
Bespreken  
- Wat wil de Heere dat we doen met Zijn wil?  
- Waarom vinden wij dat zo moeilijk?  
 
Een belangrijke vraag is hoe komt de genade van de Heere in jouw ziel? Hoe word 
jij Zijn Kind? De Heere roept/ spoort jou in de Bijbel aan om Hem te zoeken. Dat 
is Zijn wil. Hoe kun je Hem vinden? Onder andere door Hem aan te roepen. Door 
te bidden. 
Iedereen kent wel dit versje, ZING het maar: 
 

Opent uwen mond; 
Eist van Mij vrijmoedig, 
Op Mijn trouw verbond; 

Al wat u ontbreekt, 
Schenk Ik, zo gij ’t smeekt, 

Mild en overvloedig. 
 
Mag ik je nu eens vragen: Geloof je zelf wat je zo vaak gezongen hebt? Zou dat 
psalmvers echt waar zijn? Mag je alles aan de Heere vragen? En zal Hij dan ook 
alles geven wat je vraagt? 
Ik ben bang dat jij ook een hart vol ongeloof hebt… wie niet.. De Heere kan dat 
allemaal wel zo mooi zeggen, maar je hebt toch al zo vaak om een nieuw hart 
gevraagd? En nu dan… Soms geloof je er gewoon niks van. 
 
Voel je dat we dan eigenlijk niet zo heel veel van de Bijbel geloven. Toch liegt God 
niet. Nooit! Zeg steeds weer tegen jezelf: Als de Heere iets belooft, dan doet Hij 
het ook. Dus psalm 81 vers 12 is echt waar. En Johannes 14 vers 13 en 14 ook ‘En 



zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon 
verheerlijkt worde. Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen’. 
Leer deze tekst van de week maar uit je hoofd. 
 
Doen: 
Teken twee cirkels. Schrijf in de ene cirkel ‘Gods wil’ en in de andere cirkel ‘Niet 
Gods wil’. Vul dan onderstaande (of bedenk er zelf) woorden in de goede cirkel 
in:  
aardig – ruzie – delen – helpen – liefde – bang – huis van God – oorlog – oneerlijk 
– paradijs – engelen – afpakken – haantje-de-voorste – zingen – jaloers. 
 
 
Hier onder  een kleurplaten, over psalm 81. En kent iedereen het volmaakte 
gebed al uit het hoofd? Hieronder een poster/ kleurplaat om te maken/ leren. 
 
 
 

 



 



 


